
                                                                                                                                                     

 

Shalom beste vrienden, 

Even een hele korte groet uit Israël vlak voor Pesach. Zoals we hebben beloofd sturen we een “Shir-rapport” voor de afgelopen 

maand en ik wil jullie allemaal bedanken voor de goede vriendschap en de geweldige steun voor Pesach en in het algemeen. In 

de laatste week voor Pesach hebben we met de studenten de Shoa-winnaars bezocht en voedselpakketten uitgedeeld en 

financiële steun verleend aan de meest behoeftigen, ook aan andere Shoa-winnaars die onze hulp nodig hadden. 

Ik ben weer zo trots op onze vrijwilligers dat ze op dagen als deze nog steeds zoveel plezier brengen aan onze ouderen. En 

bedankt mensen ,van waar U ook bent, om de diepe essentie van ons werk te begrijpen en ons te blijven steunen. 

Sjabbat Shalom en Chag Sameach (Mooie Feestdagen) 

Daniël Braun 

 

De geweldige bezoeken aan Zfat gaan door en in de nabije toekomst zullen naar verwachting enkele nieuwe vrijwilligers zich bij 

ons voegen nadat de meeste vrijwilligers van Lilian, onze Shoa winnaar, grotendeels zijn verhuisd nadat zij uit het leger zijn  en 

daarom de bezoeken niet kunnen voortzetten. Het is spannend om te zien hoe de mooie bedrijvigheid week na week doorgaat. 

Hoeveel licht het verspreidt in het leven van de winnaars en vrijwilligers en de bijzondere band die is ontstaan. 

Moge iedereen een geweldige maand hebben met goed nieuws, 

 Shir 

Mijn bezoeken aan Modiin- 

Ik was deze week bij oma Sarah. We spraken over het leven, de situatie in het land en de jeugd. Oma Sara zei dat ze, gezien wat 

ze ziet in haar vrijwilligerswerk op school, het gevoel heeft dat de generatie heel anders is dan de vorige generatie. Ze zei dat ze 

erg bezorgd en gefrustreerd is door de situatie in het land, door de ongegronde haat en de situatie waar we ons nu in 

bevinden. We spraken ook over leuke dingen, over de komst van Poerim, over haar kleinkinderen, over de zwangerschap, over 

een privéschool die haar uitnodigde om over de Holocaust te vertellen en die haar geweldige aandacht schonk en de klassen 

waar ze niet sprak, vroegen haar om ook naar hen te komen, en ze was erg ontroerd door hun houding tegenover haar. 

Ik kwam op bezoek bij lieve Riri en ze was heel blij me met mijn buik te zien en was erg opgewonden. Ze zei dat ze een 

moeilijke gezondheidsperiode doormaakte en doormaakt en hoopt dat er goed nieuws komt en dat ze zich beter zal voelen. Ze 

vertelde me over haar lieve kleinkinderen. We spraken over de lieve meisjes die haar van school kwamen bezoeken, van wie de 

meesten nu soldaat zijn en op reis zijn na het leger. We spraken ook over Chen die haar het afgelopen jaar heeft bezocht en nu 

is ze bij het leger gegaan en heeft het erg druk. Riri zei dat de verbinding tussen hen onmiddellijk was en dat ze contact houden 

via WhatsApp. 

Noa en Tamar - we zijn net terug van Yehudit. Ze zit sinds het begin van de week zonder helper, dus het is best moeilijk voor 

haar en ze is niet in een goed humeur. We waren bij haar en ontbeten samen, en hielpen haar met wat ze thuis nodig had. Ze 

vertelde ons hoe moeilijk en verdrietig het voor haar is om alleen en afhankelijk te zijn van haar kinderen, we hopen dat er snel 

een hulp komt die ze fijn vindt en waar ze goed mee overweg kan. 

Noa en Tamar - we waren opnieuw bij Yehudit thuis, het was zoals altijd leuk met haar. We hebben kennis gemaakt met haar 

nieuwe helper die deze week is aangekomen, laten we hopen dat het lukt       

Yehudit  trakteerde ons op koffie en gebak die haar dochter had gemaakt en vertelde ons dat ze begon met het verkopen van 

gebak. We spraken over het gezin, de voorbereidingen en spanning voor de komende feestdagen en het speciale eten en de 

buren die haar helpen. 

 



Yehudit met Noa en Tamar 

 

Amit, Lauren en Noa - we waren bij Esther en het was zoals gewoonlijk perfect. Esther vroeg ons om naar de kruidenierswinkel 

te gaan en toen kwamen we terug, dronken koffie en praatten ongeveer een uur over de week die voorbij was. 's Avonds 

arriveerde Hadas van de dienstplicht die ook contact heeft met Esther :)      

 samen bij Esther 

 

Amit - Ik kwam naar Esther en bracht haar een portie mishloach manot, we dronken koffie en aten koekjes en praatten over de 

week die was. Esther liet me veel foto's uit haar kindertijd zien en het was echt spannend! Daarnaast hebben we een video 

opgenomen voor mijn lezing voor de soldaten morgen over vrijwilligerswerk bij de L’Chaim Organisatie en over Esther  

Patrouille van alumni: Yuval - Raaya en ik praten elke week. Ze bracht Sjabbat door met haar vriendin Sveta die een verdieping 

boven haar woont. Ze gaat minder snel de kou in, maar het is comfortabel en heeft airconditioning en het gaat over het 

algemeen goed met haar. 

Lia en Lior - Lia en ik waren gisterochtend bij Haim en we hadden een klein Tu BiShvat feest. Hij vertelde ons over de zoom 

verbinding via de computer, die hij had op Internationale Holocaust Dag en we spraken over allerlei andere interessante 

onderwerpen. Het gaat goed met hem en het was zoals gewoonlijk gezellig.       we maakten voor Chaim een stamboom voor 

Tu-BiShvat (oorspronkelijk feest van de bomen) en we kregen vandaag de hele familiestructuur te horen. Chaim heeft 8 

kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.          



Lia en Lior met Chaim 

Lia en Lior - we waren bij Haim en het was zoals gewoonlijk grappig en interessant. Chaim vertelde ons over zijn plannen voor 

Purim, hij heeft een Purimfeest bij Unifer,  een sociaal netwerk op televisie voor veteranen. 

Lia en Lior - Ik was vandaag alleen bij Haim omdat Lia ,de kampioen, een officierscursus begon bij Behad 1!! En allereerst 

vertelde hij me dat hij een keer per week zo'n bijeenkomst heeft op Unifer (dat sociale netwerk op tv waar we U over 

vertelden) en hij vertelde over mij en Lia die naar hem toe kwamen en vrijwilligerswerk deden via de L’Chaim Organisatie en zo. 

De leden daar waren erg enthousiast en vroegen om het nummer van de organisatie. Maar er zijn veel meer vrijwilligers dan 

enkel wij 2, en hij maakte ook mishloach manot voor ons klaar!!! 

 

Daniël Braun 

E-mail:  danielxrw@gmail.com 

Telefoon: + 972 54 772 3510 

Website: lechaim2life.org.il (hebreeuws) 

lechaim2life.org.il/english (engels) 

www.lechaimtolife.nl  
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