
 
  
 

  
 
 
  

Shalom beste vrienden, 
Deze keer niet zoveel woorden tot U, vrienden, vanuit de hitte in Israël. Onze kostbare studenten zijn allemaal op 
weg om te dienen in het leger. En de  nieuwe studenten zullen komen tegen het einde van augustus. Maar Shir en 
Timek en Tanya en ik houden altijd contact met onze winnaars. Kort gezegd brengt de situatie in Israël veel 
conflicten tussen zoveel bewegingen en zoveel ideeën en laat me U slechts dit zeggen aan het eind en ook vanaf het 
begin: het volk Israël heeft een grote gift: G’d van Israël is Zijn Naam. Het proces waar we ons in bevinden is erg 
pijnlijk, het is echte reiniging. Aan het einde zullen we allemaal weten dat de enige beschermer die we hebben 
HaShem is. En nog iets wil ik zeggen over de president van Amerika, Joe Biden. De manier waarop hij deze dagen 
spreekt tegen Israël en tegen Israëlische ministers en over het slechte plan van de “twee staten oplossing” zou ons 
in het geheel niet angstig of bezorgd behoren te maken. America heeft altijd zijn eigen interesses gehad  en was 
nooit echt zeker voor Israël. Meneer Biden zou moeten weten dat het land Israël is voor het volk Israël. Onze baas is 
de G’d van Israël en niet de president van Amerika. En ons verbond met HaShem is de echte beschermer en 
zekerheid voor de natie van HaShem. Geen links en niet rechts. Slechts dit: “hoor Israël de Eeuwige is onze Koning, 
de Eeuwige is Een”.  “Shma Jisrael HaShem Elokeinu, Hashem Echad”. G’d zegene u allen vrienden en bedankt dat u 
ons zo vriendelijk en loyaal steunt. 
Shabbat Shalom, Daniel Braun. 
  
Bezoeken van de winnaars in Kiryat Shmona 

Ik breng u de warme groeten over van alle winnaars van Kiryat Shmona .  Zij missen de bezoeken en aktiviteiten 
met de studenten afgelopen maand en ze vroegen me: “breng ons aub de studenten terug.” Ik hoop dat we het 
komende jaar in staat zijn om te voorzien in studenten van Mayan Baruch school om hen te bezoeken en de 
vreugde terug te brengen van de afgelopen 10 of meer jaren dat L’chaim hen bezocht. Velen worstelen met hun 
gezondheid zoals  Ida Anatoly, Mordechai, Klara, Lisa, maar er zijn er ook die gezond en wel zijn, zoals Neli, Rina, 
Zina, Roman en Ludmila. Ludmila mist haar man Israël heel erg die verleden jaar is overleden. Klara heeft een 
nieuwe verzorger gekregen die voor haar man Mordechai zorgt. Dat geeft haar veel verlichting. 

Mina uit Chazor werd plotseling opgenomen in het ziekenhuis. De dokters voerden een operatie uit aan haar maag. 
De eerste operatie was niet succesvol, de tweede ook niet echt en Mina weigerde om nog een keer geopereerd te 
worden. Ze is door genoeg lijden heen gegaan. Ik bezocht haar en ze was erg zwak. Nadat ze 2 weken in het 
ziekenhuis had gelegen is ze nu overgebracht naar een verpleeghuis in Tiberias. Ik hoop haar binnenkort opnieuw  
te bezoeken, maar ze is nog steeds heel zwak. Ze kan geen enkel vast voedsel verdragen, slechts vloeibaar. Bid aub 
voor een spoedig herstel voor Mina. 
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 Mina in het ziekenhuis 

 

Andere overlevenden in Chazor doen het naar de omstandigheden waarin ze zich bevinden goed. Gezegend zij de 
Eeuwige. 

Eliram uit kibboets Ginosar herstelde van corona en is nu OK. Hij ook doet de warme groeten aan u allen. 

In voorbereiding op het nieuwe jaar zijn Daniël en ik aan het kijken voor nieuwe locaties voor de studenten die het 
komende jaar willen komen. Een ervan is een verzorgingshuis in Migdal. Het hoofd van dit verzorgingshuis was erg 
enthousiast over ons aanbod om studenten te sturen. Ik hoop en bid dat het goed zal uitwerken. 

Vriendelijke groeten, Timek 

P.S. de nieuwsbrief van Shir is toegevoegd aan dit verslag. 

Wilt u reageren: dat kan via onderstaande mogelijkheden 

 -- 
  
Email:  danielxrw@gmail.com 
Phone: + 972 54 772 3510 
Website: lechaim2life.org.il  (hebrew) 
               lechaim2life.org.il/english  (english) 
Nederland: www.lechaimtolife.nl  of lev.margob@gmail.com  
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         brieven van "L'Chaim" - juni 2023  

Een maand en iets na de geboorte kwam ik met Yaeli en mijn moeder naar Safed om de geliefde 
winnaars. Om iedereen te bezoeken hebben we in Rosh Pina overnacht in een pension. De 
bezoeken waren spannend. Hoewel het niet gemakkelijk was om helemaal naar Safed te rijden, 
een rit van twee en een half uur met een kleine baby, was het erg belangrijk voor mij om de 
winnaars samen te ontmoeten met Jael.  

Het eerste bezoek was met de geliefde Lillian. waar Lillian over sprak  

haar familie en het recente huwelijk van haar kleindochter. Ze was  

erg blij om Yael te zien en zegende haar en mij natuurlijk en zei dat ze altijd voor ons bidt. We vertelden 
haar over de ontberingen van bevalling en ziekenhuisopname, en ze was erg geïnteresseerd en blij dat 
we op zoek waren. We spraken over het leven,  

over Meir, moge hij rusten in vrede, over haar gezondheid, over haar  

kinderen en kleinkinderen, en over het belang ervan.  

familie .  

Daarna gingen we op bezoek bij onze geliefde  

Jehudit. Yehudit heeft veel meegemaakt  

de laatste tijd twee keer gevallen thuis en herhaald  

ziekenhuisopnames. Ze is zo blij om elkaar te ontmoeten  

wij en Yael. Het was de eerste keer dat mijn moeder  

haar had ontmoet, en de klik was er      

onmiddellijk. Mijn moeder vertelde me later wat een sterke, wijze en goede joodse vrouw zij  

was, en dat ze echt van haar hield. Jehudit  

vertelde ons over alles wat ze had meegemaakt  

en was geïnteresseerd om te horen wat er gebeurde  

met mij tijdens de bevalling en ziekenhuisopname.  



We hadden een geweldig bezoek, en we wilden   

het niet  beëindigen. We hebben ook kennis gemaakt met haar nieuwe verzorger en  

een buurman die ik eerder kende en die op bezoek kwam.  

Het laatste bezoek die dag was bij Julie. Ze was erg opgewonden om ons te ontmoeten. Ik was 
bedroefd toen ik  zag dat Julie's toestand veel erger was geworden. Zelfs tijdens het gesprek valt 
ze veel in slaap en er is een gevoel dat ze echt "uitschakelt". Op de momenten dat ze wakker was, 
was ze helder. Ik ontmoette daar ook een lieve kleindochter van haar die gaat studeren in de 
Mechina in Hanaton volgend jaar. Ze was erg geïnteresseerd over de organisatie en mij en was erg 
enthousiast over mijn relatie met Julie. Ik was heel erg blij dat ik haar kwam bezoeken met Yael. De 
hele tijd aan de telefoon vroeg ze me: "Nou, wanneer kom je naar Safed? en ik was blij mijn woord 
te houden dat ik zou komen ondanks de afstand en de moeilijkheidsgraad. 

De volgende dag kwamen we onze geliefde Esther bezoeken  

die al een week of wat erg ziek is. Het  

het was heel, heel moeilijk om haar niet te omhelzen. Hoewel de dokter haar   vertelde dat ze niet langer 
besmettelijk was, ze wilde afstand houden voor het geval dat.  

Ze was zo opgewonden om ons drieën te ontmoeten  

ze Yael voor het eerst persoonlijk zou zien. We hadden een spannend en leuk gesprek over het leven, 
en over familie. Het was zo leuk om face-to-face te praten in plaats van aan de telefoon en Esther te 
zien.  

betoverende glimlach.  

Het laatste bezoek was  de geweldige Moshe en Orna. Jaeli  

lachte echt naar hen, en ze waren verrukt van haar. Wij  

spraken over hun kleinzoon die naar Israël emigreerde en  

gaat al goed. Ze vroegen en waren zeer geïnteresseerd  

over de geboorte en alles wat we hebben meegemaakt. Het was zo leuk om met ze te praten en ze te 
ontmoeten en ze waren zo enthousiast over Yael.  

Bovendien kwam ik in Modiin op bezoek bij de lieve Mordechai, die zo blij was om Yael te ontmoeten. 
Ik kwam speciaal op zondag om de geliefde Hagit te ontmoeten, die  vrijwilligerswerk heeft gedaan; 
elke zondag bij Mordechai  gedurende meerdere jaren. Ze stuurt geen brieven naar ons, maar ze 
bezoekt hem elke week. Ik heb daar ook de lieftallige dochter van Mordechai ontmoet. Het was een 
grappige en vreugdevolle ontmoeting. Ze waren ook erg geïnteresseerd in het horen over de 
geboorte en ziekenhuisopname en deelden hun geboorte-ervaringen. De charmante Mordechai 



speelt nog steeds schaken! Met een goede vriend van hem die dertig jaar jonger is dan hij en 
speciaal komt om met hem te spelen. Het was een leuk bezoek dat ons veel kracht heeft gegeven. 

bij Mordechai 
 

Veilig:  

Kerel en Ronnie– We kwamen voor het eerst bij Lilian, en ze ontving ons heel aardig. We zijn 

met haar gaan wandelen in de buurt en ze heeft ons rondgeleid. Het was belangrijk voor haar om 
een wandeling te maken en het was erg zinvol. Toen we terugkwamen, vertelde ze ons over haar 
familie en liet ons foto's zien. We zaten en praatten en leerden elkaar kennen en het vervulde ons 
en haar met grote vreugde voor de rest van de week.  
We wachten op het volgende bezoek!  

 
Daniël en Noa– we hebben geliefde Julie bezocht en zoals je zei is ze een beetje 
“uitgeschakeld” soms maar ze was echt blij dat we aankwamen en als ze niet was uitgeschakeld 
was, beantwoordde ze onze vragen en herinnerde zich dingen.  

 



Noach en Tamar– we waren vandaag bij het huis van Yehudit terwijl haar verzorger 
wegging  om sommige boodschappen te doen, ze vindt het niet leuk en het is moeilijk voor haar om 
alleen te zijn. We maakten ontbijt en samen gegeten en domino gespeeld. We spraken over haar 
familie en hoe ze zich voelt thuis, het is een beetje moeilijk voor haar de laatste tijd. We misten 
haar heel erg en waren blij haar te zien.  

Roni en Guy– We hebben Lillian ontmoet en het was leuk. Eerst zaten we bij haar thuis en 

spraken over landen over de hele wereld, over onze dromen voor de toekomst en natuurlijk over 
ons gezin. Daarna gingen we wandelen en hoewel het warm was, was ze een held en slaagde erin 
om behoorlijk wat te lopen, het was zo leuk dat we altijd blij vertrekken na een bezoek aan Lillian.  

 

alumni:  

Hodaya Rivka– Ik kwam Tova bezoeken als een verrassing, en het was geweldig! Ik heb haar 

verrast en ze was gelukkig. Ik zat ongeveer een uur bij haar en ze vertelde over de plaats, haar 
belangen, en haar beroepen. Het fleurde haar echt op en maakte haar gelukkig, en ze zei dat ook. 
Aan het begin van het bezoek arriveerde er een andere vrijwilliger die haar al meerdere jaren bezoekt 
elke maandag. Er was een goed driegesprek, godzijdank. 

Lia en Lior– Ik was gistermiddag bij Chaim, en we dronken koffie en aten cake. Het was zoals gewoonlijk 

leuk en zijn welzijn was goed. We spraken over de 90e verjaardag die hij binnenkort wil gaan vieren, en over 

het brengen van mijn soldaten op een dag om ze een lezing te geven en zo allerlei andere actuele 

onderwerpen 

Shir 


