
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Shalom, lieve vrienden! 

Ik wil jullie laten weten dat dit bericht vanuit de achterban, althans vanuit ons perspectief, met grote vreugde wordt 

ontvangen. De reden hiervoor is dat de groep studenten die we dit jaar hebben zo toegewijd is en hun inzet 

ongekend is. Ze komen niet alleen op bezoekdagen, maar grijpen elke kans aan om langs te komen. Afgelopen 

vrijdag hebben ze bijvoorbeeld extra hun best gedaan om onze winnaars in Chazor nogmaals te bezoeken en hen 

shabbat shalom te wensen. Hun band met de winnaars is werkelijk hemels. De jonge studenten komen met zoveel 

enthousiasme naar hen toe, en het allerbelangrijkste: ze voelen een diepe betekenis voor deze nieuwe taal, die 

eenheid heet. We zijn het er allemaal over eens dat dit een heel bijzondere groep is. En het is een groot voorrecht 

om deel uit te maken van deze prachtige muziek. 

Nu wil ik graag twee bijzondere momenten delen van twee fantastische studenten die een jaar geleden 

vrijwilligerswerk bij ons hebben gedaan. De eerste is Alma. Ze woont tijdelijk in Zweden. Ze houdt voortdurend 

contact met Mina. En ze heeft haar zelfs een paar keer bezocht toen ze in Israël was. Een van de belangrijkste dingen 

voor haar is om Mina te zien. Kun je je voorstellen hoe blij ze daar allebei mee waren? Mina en Alma. 

Een paar dagen geleden kwam Alma weer langs, maar dit keer had ze een boodschap voor Mina. 'Kom met me mee 

naar Zweden,' zei ze. 'Ik heb een kamer voor je. Ik zal voor je zorgen!' En ze meende het. Mina hoort natuurlijk bij 

Eretz Israel, het is haar thuis en ze gaat nergens heen. Maar het idee dat deze jonge, fantastische vrouw Alma zo'n 

hart heeft dat echt voor deze geweldige winnares, Mina, wil zorgen. 

De andere is Guy uit Rishon LeZion. Vorig jaar begon een student van ons project aan een studie tot arts. Guy houdt 

wekelijks contact met Mina en bezoekt haar ook regelmatig. Vlak voordat hij naar Amerika moest vliegen, deed hij 

extra zijn best om Mina te bezoeken en beloofde hij contact met haar te houden tijdens zijn verblijf in Amerika. Hij 

belde haar zelfs vanaf het vliegveld! Lieve vrienden, jullie kunnen je niet voorstellen hoe blij ik ben als ik jullie deze 

prachtige verhalen schrijf. Er zijn nog veel meer van dit soort verhalen, en ik laat Timek en Shir die zelf met jullie 

delen. 

Dit is een prachtig lichtpunt in een tijd van duisternis, omdat het zo ver verwijderd is van de onzin die we de hele 

dag door via de media horen. Het staat zo ver af van de grote tragedies die overal ter wereld plaatsvinden. Het staat 

zo ver af van het leven op sociale media en van al het materialisme en egoïsme dat de wereld in zijn greep houdt. 

Met een grote wolk boven ons. Dit licht is muziek uit de hemel en we hebben zoveel goede mensen die deze muziek 

delen. Inclusief jullie, mijn lieve vrienden. In Nederland, Noorwegen, Amerika, Singapore en Israël. 

Dank aan het geweldige team en bovenal dank aan HaShem! Dank aan HaShem! Dank aan HaShem! Niemand 

anders dan Hij, en Hij is degene die ons het voorrecht geeft om dit alles te delen. Laten we samen elke dag doorgaan 

om dit prachtige project te steunen. 

 Shir, Shuky, Timek en Daniel. 

 

Rapport van Shir - Samenvattingen voor de maand december 

Deze maand is de kou in Israël aangebroken, maar het gezegende werk in L’Chaim verwarmt de harten van dichtbij. 

Dit jaar had ik het geluk twee fantastische vrijwilligers te mogen verwelkomen – Ily en Meital – die me elke keer 

weer verrassen met hun toewijding en empathie. 

Deze maand had ik het voorrecht om samen met mijn man Itamar te reizen en onze lieve Esterka en Lilian in Safet te 

bezoeken. 



Esther bevindt zich in een moeilijke gezondheidssituatie en ik wens haar van harte een spoedig herstel toe. Ze is 

sterk en optimistisch en wordt omringd door familie en “kleinkinderen” (allemaal studenten die haar door de jaren 

hebben bezocht) van over de hele wereld die telefonisch contact met haar onderhouden en haar ook regelmatig 

bezoeken. 

We hadden een gezellige bijeenkomst waar ook haar twee dochters, schoondochter en drie kleinkinderen aanwezig 

waren. Hij was erg blij en opgewonden. Ik had haar een zilveren armband met een persoonlijke inscriptie gegeven. 

Op de voorkant staat "altijd bij je" en op de achterkant "ik hou altijd van je". Ik had er ook een persoonlijke groet op 

geschreven, die ik op haar verzoek voor iedereen heb voorgelezen. Iedereen was er erg ontroerd door. Ik dank God 

elke dag voor deze relatie en hoop dat we met Gods hulp nog vele jaren samen mogen zijn . 

 



   

 

 

Daarna bezochten we Lilian . Ze vertelde hoeveel goeds ze van de vrijwilligers krijgt en over de familieleden, die ik 

allemaal goed ken en liefheb. Ze bleef ons bedanken voor de spullen die we bezorgen en zei dat ik als een dochter 

voor haar ben en dat ze dat niet als vanzelfsprekend beschouwt. Ik vertelde haar dat dit te danken is aan de 

L’Chaim-vereniging en de geweldige mensen die zich met hart en ziel inzetten.    



 Shir 

en Itamar met Lilian 

Ik mis je nu al en hoop je snel weer te zien. 

Een fantastische week en alleen maar goed nieuws voor iedereen. 

Met liefde, Shir 

Studenten doen verslag vanuit Safet 

 

Mittal en Ily - we waren vanochtend een paar uur bij Lilian en het was echt heel gezellig. We hebben gepraat over 

wat er allemaal speelt bij haar en haar familie en ze vertelde ons dat het de laatste tijd moeilijk voor haar is geweest 

na haar tandartsbehandeling, maar dat het haar heel goed doet om bij ons te zijn. We hebben ook een tijdje met 

haar door de buurt gewandeld en ze heeft er echt van genoten. We zagen hoe erg haar humeur verbeterde tijdens 

het bezoek. Aan het einde heeft ze ons verwend met chocolade en snoep en ons ook taart en koekjes aangeboden. 

Het was erg leuk met haar en we missen haar nu al. 



 

 Meital en Ily met Ester 

We waren bij Esther en het was echt superleuk! 

Ze had eten voor ons klaargemaakt dat klaarstond toen we aankwamen en verwelkomde ons met een warme 

knuffel. Ze was erg blij dat we er waren en vertelde over haar week, haar familie, de club waar ze naartoe gaat en 

nog veel meer. We hielpen haar in de keuken en harkten en ruimden bladeren op in de tuin. Uiteindelijk 

begeleidden we haar naar haar koor en ze was er erg enthousiast over. 

De geweldige Ily vergezelde Esther naar het ziekenhuis op de dag dat ze een onderzoek had en wachtte met haar op 

de wachtlijst tot ze aan de beurt was. Daarnaast kocht hij koekjes voor haar en schreef hij een lieve brief. 



 

 In een van die weken was Ily ziek en Mittal was net terug van een vakantie met haar familie in het buitenland, dus 

kwamen twee lieve meisjes van de voorbereidende school – Yara en Noa – Lilian bezoeken. 



 

Yara en Noa met Lilian 

De dag waarop we Lilian bezochten was echt fantastisch. 

Ze wachtte op ons en was erg blij dat we er waren. Ze vertelde ons het hele verhaal over haar familie, we dronken 

thee, aten en praatten veel. 

We overwogen om een wandeling te maken, maar het was een beetje koud buiten, dus we bleven binnen. Ze vond 

het erg leuk en zei dat veel van de monteurs die elk jaar komen, net als haar kleinkinderen zijn      

 

Verslag uit het Noorden 



 

Een paar dagen voor Chanoeka bezocht ik alle winnaars in Kiryat Shmona, Chazor, Rosh Pina en in Kibboets Neot-

Mordechai en Ginosar. Ik bracht voor ieder van hen een mooi cadeautje mee voor de feestdagen en sprak met hen 

over de goede en slechte dingen die in hun leven gebeuren. Een aantal winnaars kan de leerlingen helaas niet 

ontvangen vanwege hun gezondheid. Bid alstublieft voor de gezondheid van Lisa en Raya, en Ida en Mordechai – de 

echtgenoot van Klara. 

In Kiryat Shmona verraste ik Larisa met mijn bezoek; ze was onlangs terugverhuisd naar haar oude appartement in 

Kiryat Shmona na jaren in Safet te hebben gewoond. Ze herstelt van een knieoperatie, maar ze 

 Bij 

Larisa thuis 

was in een goede bui en ik moedigde haar aan om de studenten uit te nodigen. Ik hoop dat ze haar snel kunnen 

bezoeken. Dat zou een grote zegen zijn, want ze is echt alleen. 

Raya is gezegend met Yuval, een leerling van de mechina Ma'ayan Baruch die in 2018 vrijwilligerswerk deed bij 

Lechaim! 

Al die jaren houdt hij wekelijks contact met Raya, belt haar elke shabbat om haar shabbat shalom te wensen, stuurt 

haar foto's en vertelt haar over zijn leven, en hij bezoekt haar regelmatig. Dit contact is een echte reddingslijn voor 

Raya. Het geeft zin aan haar verder zo eenzame leven. Ze heeft kinderen en kleinkinderen, maar meestal zit ze 

alleen in een donkere kamer in haar appartement. Elke keer als ik haar naar Yuval vraag, beginnen haar ogen te 

stralen en vergeet ze meteen al haar verdriet. 

Bij Larisa thuis 

 



 

Noy en Yuval met Raya in 2018 

Ik ben blij dat Bracha weer deel uitmaakt van ons programma. Ze is een lieve, openhartige vrouw, oorspronkelijk uit 

Irak, en ze kan het erg goed vinden met de studenten. Het is een fantastische plek om te zijn. 

Klara is bovendien een van de oudste winnaars en gastvrijheid is iets waar ze altijd al goed in was voor anderen. Nu 

heeft ze zelf verzorging nodig. Dat is niet makkelijk voor haar, maar ze is nog jong van geest. De leerlingen zijn dol op 

haar. 

Tijdens Chanoeka bezochten de leerlingen alle winnaars, overhandigden hen bloemen en staken samen Chanoeka-

kaarsen aan. 

Ik wens jullie allemaal een gezegend, gezond en vredig 2026 toe. 

Timek 

Hieronder vindt u enkele verslagen van de leerlingen, vergezeld van prachtige foto's. 

Mechina in Kfar Hanasi 

Jaheli : We hebben Ruhama vandaag bezocht in plaats van maandag, omdat het belangrijk voor ons was om de 

continuïteit te bewaren       We misten haar en het was heel betekenisvol en interessant! We hebben gepraat over 

haar reizen, onze week op de voorbereidende school, over sport, we hebben met haar gelachen en het was erg 

leuk! We hebben onderweg ook pizza voor haar meegenomen om haar op te vrolijken, want als we haar aan de 

telefoon spraken, klonk ze erg verdrietig over haar dochter… 



 

 Jaheli en Shira met Ruchama 

 

Een andere keer waren we bij Bracha en Ruhama. Nadav kon niet mee, dus Shira ging met me mee en het was echt 

leuk en gezellig. We begonnen bij Bracha, waar we het hadden over haar vakantie aan de Dode Zee met haar 

familie. Ze vertelde over haar ervaringen, de fijne tijd die ze daar hadden doorgebracht, de activiteiten, het eten en 

hoe goed het haar had gedaan! We praatten over het nieuws, haar plannen voor de week, het was erg interessant 

en leuk. 

Daarna gingen we naar Ruhama. Eerst leek ze een beetje verdrietig, maar ze was heel blij dat we er waren en we 

hebben veel met haar gepraat. We vertelden verhalen over vroeger, over haar man Mordechai, over haar familie, 

over de reizen die ze in het zuiden had gemaakt en we deelden ook verhalen over onze reis naar het zuiden met de 

mechina. Het was een heel fijn bezoek en ze was heel blij tegen de tijd dat we bij haar vandaan gingen! We besloten 

dat we haar een keer op shabbat zouden bezoeken en ze was daar erg enthousiast over. En zo geschiedde! 

Shiri : We zijn vandaag ook bij Yafa op bezoek geweest in plaats van maandag. We hebben haar erg gemist en met 

haar over van alles gepraat. Ze is echt een heel interessant persoon met ontzettend veel geweldige en hilarische 

verhalen! We hebben haar ook geholpen met een technisch probleem met haar telefoon en daarna hebben we wat 

spelletjes met haar gespeeld. Natuurlijk is er nooit een moment waarop we bij haar thuis zijn om voor te lezen uit 

haar fantastische boek over haar levensverhaal. Het was echt heel leuk om haar weer te zien. 



  



samen met Yafa 

  

Wat Mina betreft, ze kon ons vandaag niet ontvangen omdat ze zich niet lekker voelde. Ik heb met haar gepraat en 

gezegd dat we over twee weken een nieuwe afspraak zouden maken om bij haar langs te komen. 

 



 



 

Mechina in Amir 

Elah: Vandaag hebben we kaarsen aangestoken met Clara en ook Bracha bezocht. 

 

   
samen met Klara 

  

Agam: Roni en ik hebben Ida-cyclamen meegenomen voor Chanoeka. 



   
cyclamen voor Ida 

 Elah: Noa en ik hebben bloemen gekocht voor Bracha ter ere van haar verjaardag, die aanstaande donderdag is. 

 



 

  
bloemen voor Bracha 

 

 Erel: We waren bij Steve thuis, het was erg gezellig en we hebben natuurlijk ook Sarah bezocht, maar we hebben 

geen foto gemaakt. 

 



 

 

 

Videoclip van Ido (zie onder de e-mail), student aan de Mechina in Kibboets Amir, over zijn deelname aan project 

L’Chaim 2025-2026  

https://youtube.com/shorts/mCfutdcXpOw  

 

Daniel Braun 

Email:  danielxrw@gmail.com 

Telefoon Israël: + 972 54 772 3510 

Website: lechaim2life.org.il  (hebreeuws) 

               lechaim2life.org.il/ (engels) 

NL: www.lechaimtolife.nl  tel.: 06 83789051 Email: lev.margob@gmail.com  

Rek.nrs: NL46 RABO 0143461257 of NL48 RABO 0135964091 tnv stichting lechaimtolife te Meppel 
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